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Agenda: 
Op de zaterdag: 
 
Waterwelpen: 

9.30 – 12.00 uur 
Zeeverkenners 
13.00 – 17.00 uur 
 
Voor meer info en overige 
informatie; zie      

www.de-ruyter.nl 

Nieuwsbrief 
Heb je iets meegemaakt met de scoutinggroep wat je graag wilt delen of heb je iets leuks voor de 
nieuwsbrief stuur het ons. Het adres is: nieuwsbrief@de-ruyter.nl. Volgende nieuwsbrief: februari 2012  

Dringende oproep: 
 

Binnen de vereniging zijn wij 
dringend op zoek naar:  

 
 Een voorzitter 
 secretaris      

 
Neem vrijblijvend contact op 
met secretaris@de-ruyter.nl 

Nationale Scoutingloterij 2011 

Voor de Nationale Scoutingloterij zijn dit jaar meer dan 600 loten verkocht, wat de groep bijna  
€ 1000,-- heeft opgeleverd. De trekking vindt plaats op 6 december 2011. De uitslag wordt bekend 
gemaakt via www.scoutingloterij.nl. Op de achterzijde van ieder lot staat precies wat er moet gebeuren 
als er een prijs is gewonnen. Iedereen die zich hiervoor ingezet heeft bedankt namens de groep, maar 
speciale dank aan Anna Klaver die 150 loten heeft verkocht!  

 

 

Kerst- en nieuwjaarswens 
 
Het eind van het jaar is in zicht en dat is altijd weer een mooi moment om even terug te kijken op 

2011. Er is weer een hoop gebeurd dit jaar waar we met zijn allen trots op kunnen zijn. De stafteams 
die de wekelijkse opkomsten geheel vrijwillig elke week weer in elkaar zetten en in goede banen leiden. 
Niet  vergeten ook de vele kampen en overige activiteiten. De ouders, THT en alle extra handen die 
vaak ongezien heel veel werk verzetten. De bouwcommissie die, nu de vergunning binnen is, de 
plannen aan het uitwerken zijn om de bouw van een loods op de ligplaats de realiseren. En dan nog de 
vele uurtjes die het bestuur er in steekt om het achter de schermen op rolletjes te laten verlopen. 
Iedereen wensen wij fijne kerstdagen en een behouden vaart in 2012.  
 

mailto:nieuwsbrief@de-ruyter.nl
http://www.scoutingloterij.nl/
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Herfstkamp 2011 Zeeverkenners 
De herfstvakantie was weer begonnen, dus tijd voor herfstkamp. Waar we vorig jaar met slechts een 
kleine groep weggingen, ging nu vrijwel iedereen mee. Vrijdagavond verzamelden we bij de aak en 
zetten de tenten op bij de ligplaats. Vervolgens was het tijd om de boot op te tuigen en te versieren 

met mooie lichtjes voor in het donker. Na nog wat korte spelletjes gedaan te hebben werd het tijd 
voor de eerste (koude!) overnachting van het kamp. Zaterdagochtend hoefde we de zeeverkenners 
niet te wekken, één van hun medeverkenners vond het leuk om 's ochtends iedereen al te wakker te 
maken. Gezien de slaperige gezichten aan de ontbijttafel werd hem dit niet in dank afgenomen. Na het 
vaste ochtendprogramma (ontbijten, diensten en openen) werden de boten klaargemaakt om via de 
sluis naar de Mooie Nel te varen. Daar aangekomen begonnen we met zeilinstructie, om  vervolgens te 
gaan lunchen bij het "teletubbielandschap". Daarna was het tijd voor het mysterieuze sportieve uitje, 

zoals het in de brief vermeld stond. Enkele verkenners hadden het al geraden; het klimpark 'Saplaza' 
was de bestemming voor ons middagprogramma. Hier aangekomen kreeg iedereen een helm en een 
tuigje en kon er op hoogte gebalanceerd en geklommen worden over touwbruggen, hangende banden 
en vele andere moeilijke objecten. 's Avonds was het tijd voor het avondprogramma in het warme 
ruim van de aak. Alle bakken (en staf) deden fanatiek mee, als er even niet zelf gespeeld werd dan 
hielden ze zich wel bezig met het juichen een aanmoedigen van hun baksgenootjes. Na deze 
uitputtende activiteiten was het uiteraard weer tijd om te gaan slapen. Zondag begonnen we met een 

lekker ontbijt met ei. Daarna volgde nog een zeilend kwartetspel. Tijdens dit spel konden de 
verkenners ook nog even oefenen voor het zeilexamen, dat in de middag plaats zou vinden. Tijdens dit 
examen werd er in kleine groepjes gezeild met een examinator (Sander of Marnix) en kon er eventueel 
een insigne behaald worden; insigne "scheepsjongen" of "matroos". Na de zeilexamens werden nog de 
laatste dingen opgeruimd en was het helaas al weer tijd om sluiten. Tijdens het sluiten werden nog wel 
de nieuwe zeeverkenners geïnstalleerd en de insignes uitgedeeld aan de verkenners die voldeden aan 
de eisen van de examencommissie. 

Leuk dat jullie mee op kamp waren, tot volgende keer! 
 

Waterwelpen herfstkamp (29-30 okt.) 
 
We begonnen om 10 uur bij de blokhut. Toen we begonnen gingen we een speurtocht doen. We 
moesten enveloppen zoeken. Daar zaten papiertjes in waar plaatjes op stonden. We moesten 
uiteindelijk weten wat het thema voor het kamp was. Daarna mochten we vrijspelen. Na het spelen 
gingen we Hints spelen (dat is uitbeelden). Ook gingen we een Halloween hindernisbaan doen. 
Na de hindernisbaan gingen we broodjes bakken bij het kampvuur. Toen we klaar waren mochten we 
nog heel even vrijspelen. Toen gingen we eten. Na het eten hadden we een monster quiz en een 
monster disco. En daarna gingen we slapen. The end                                     Geschreven door Myrthe 
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Sop- en klusdag 

Zaterdag 29 oktober was het weer zover de 

jaarlijkse sop- en klusdag in de blokhut. Met 

acht fanatieke ouders gewapend met 

stoomreiniger, nietmachines en 

gereedschap hebben we een kleine 

metamorfose gerealiseerd in de blokhut. De 

toiletgroep is stevig onder handen 

genomen, er kwam zelfs een stoomreiniger 

aan te pas totdat het brandalarm er van  af 

ging. Het putje bleek niet goed door te 

lopen zodat daar ook gereedschap voor 

aangerukt werd. Ook de keuken kreeg een 

goede sop beurt en de overige ruimtes 

werden met een natte dweil gereinigd. Een 

ploeg van vier ouders ging zich uitleven op 

het her bekleden en repareren van de 

barkrukken. Dank aan alle ouders die op 

deze vroege zaterdag ochtend de moeite 

hebben genomen om mee te helpen.  Ook 

dank aan de sponsors voor de skai van de 

barkrukken en de overheerlijke traktatie bij 

de koffie. 

De volgende sop- en klusdag is in het 

voorjaar op de aak, u helpt dan toch ook 

(weer) mee, samen maken we er wat moois 

van! De ouderraad 

 

Waterwelpen herfstkamp  
Top 3 leukste dingen. 
 
1 monsterclub disco 
2 monster quizzzzzzzz 
3 Halloween hindernisbaan 
 
En het was dus wel leuk !!!! 
En we gingen ook pompoen uithollen  
Hoe ging de quiz: Eric kwam verkleed als duivel, er 
waren drie teams en als een team een vraag goed 
had kreeg dat team een punt. 
Hoe ging het pompoen uithollen: we sneden de 

pompoen aan de boven kant open en toen haalde 
we de prut er uit, als laatste sneden we het gezicht 
er uit, toen was het klaar. Einde ! 
 
Geschreven door Afra 
 
 

Bouw opslagruimte 
 
Op 21 april 2007 zijn we verhuisd naar de nieuwe 
ligplaats Stelling 54. Voor de opslag van onze 
materialen is er een tijdelijke vergunning verleend 
voor het plaatsen van een zeecontainer. Deze 

vergunning loopt medio 2012 af. Ter vervanging 
van deze zeecontainer is er een vergunning 
aangevraagd voor het bouwen en plaatsen van 
een nieuwe opslagruimte van ca 72m2. Deze 
vergunning is onlangs verleend en met de 
voorbereidingen van de bouw is al begonnen. Met 
deze nieuw te realiseren opslagruimte wordt onze 
ligplaats compleet. De bouwcommissie is hard 
bezig om de zaken die bij het bouwen van een 
opslagruimte komen kijken in kaart te brengen en 
waar mogelijk al ten uitvoer te brengen. Het 
streven is om medio 2012 de beschikking te 
hebben over deze opslagruimte. Het is mogelijk 
dat wij bij dit project uw hulp nodig kunnen 

hebben, zodra dit bekend is zullen wij een 
oproepje doen om samen een mooie opslagruimte 
te realiseren. 
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Afscheid nemen van de waterwelpen, 

Zoals iedereen waarschijnlijk wel weet ben ik  afgelopen overvliegkamp  gestopt als staflid van de 
waterwelpen. Precies  10 jaar daarvoor ben ik op mijn 15e begonnen en iedere zaterdag om 9:00 
aanwezig is dan wel eens mooi geweest. Een jaar daarvoor was ik al gestopt als schipper om het 
stokje over te dragen aan Eric Kops en om hem nog een jaar bij te staan met het schipperschap.  
En je moet natuurlijk stoppen als het nog leuk is, gelukkig heb ik erg vertrouwen in deze staf 
zodat ik met een gerust hard mijn speltak achter kan laten.   
Zelf ben ik op mijn 9e begonnen bij de zeeverkenners, een beetje te jong maar ik mocht erbij. Na 
6 geweldige jaar vond de staf het tijd voor mij om te vertrekken, in die tijd ging je naar de wilde 
vaart of iets anders veel van mijn generatie stopten wat ik erg jammer vond. Toch wist ik dat ik 
bij de groep  wilde blijven maar de wilde vaart trok mij niet echt want dat was toen gewoon saai. 
Ik kreeg te horen dat ze bij de welpen staf nog stafleden zochten en dit leek mij wel wat, omdat 
ik er zelf niet bij had gezeten en er niet veel vanaf wist.  
De toenmalige schipper stopte al snel waardoor Renee, Daaf en ik met z’n 3e waren, geweldige 
tijd doch een beetje ruig en rommelig. Al snel besloot ik het papierwerk op mij te nemen en orde 

op zaken te stellen. Op mijn 19e moest Renee vertrekken dat was erg jammer maar er moest een 
nieuwe schipper komen. Daaf was ouder maar wilden niet, dus was ik de volgende in lijn. Er 
kwamen meerder stafleden bij en het ging lekker lopen bij de waterwelpen, in het aantal leden 
zag je dat terug. Ook wel eens een staf dipje gehad gelukkig konden Eric Kops en ik dit prima 
opvangen met als hoogtepunt een heel zomerkamp!! Erg veel goeie herinneringen aan.   Veel 
gezeur aan moeten horen op vergaderingen en van verschillende mensen maar ik dacht altijd : Je 
doet het voor de kinderen en omdat je er zelf veel lol aan beleeft dan moet je sommige dingen 
maar op de koop toenemen.  Zoals een wijs man ooit zei : ‘’ze bedoelen het goed…”  
Ik kan voor mezelf terug kijken op een geweldige tijd waarin ik heb leren samenwerken, 
leidinggeven, conflicten oplossen, improviseren …noem maar op. Maar ook op geweldige kampen, 
opkomsten, dagjes uit en alle andere speciale dingen. Maar het is nu tijd voor mij om een andere 
koers te varen binnen de groep. 
Hierbij wil ik  Opa en  Agaat bedanken die er in mijn schippersperiode altijd bij waren op kamp 
ook de toenmalige wilde vaart die mee gingen op mijn eerste zomerkamp als schipper, ouders, 
technische dienst, stafleden en de rest. 
 
Behouden vaart!!         
Erik Struik 
 

 


