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Sop- en klusochtend 

 
Op zaterdag 8 november werd een sop- en klusochtend gehouden in de blokhut. De opkomst was reuze, zeker 10 ouders kwamen de 

handen uit de mouwen steken. 
 De blokhut werd uitgebreid onderhanden genomen en na een paar uur was alles weer spinragvrij, kwam er weer licht door de ramen, 

was het sanitair en de keuken gereinigd, de vloeren gedweild, de bar weer muizenkeutelvrij en waren de nieuwe banken uitgezogen. Ook 
buiten werd er hard gewerkt, de dakgoten zijn weer bladvrij en de paden rond de blokhut weer zichtbaar. 

De Bevers en de Waterwelpen genoten buiten van het spel en het mooie weer. Er was een gezellige drukte in en rond de blokhut. 
 

Beste ouders namens de groep hartelijk dank! 
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Het Beverkamp 
 

Vrijdag 31 oktober op zaterdag 1 november gingen de Bevers een nachtje logeren in de blokhut. Iedereen had een brief gekregen van 
Lange Doener met de vraag of wij wilden komen logeren. Dat wilden heel veel Bevers. Voor veel Bevers was dit de eerste keer dat zij in 

Hotsjietonia bleven slapen. 
 

’s Avonds om zeven uur kwamen alle Bevers met hun slaapspullen aan. Nadat de papa’s en mama’s koffie gedronken hadden en de 
bedjes in orde gemaakt hadden gingen zij weg. Toen kon het echte logeerfeest beginnen. De Bevers hebben eerst wat spelletjes gespeeld 

en daarna een disco gehouden in de bar. Toen was het tijd om te gaan slapen. 
 

Zaterdagochtend hadden de Bevers uitgeslapen. Ze werden pas om 8 uur wakker!!  Nadat we allemaal gewassen waren gingen we 
ontbijten. Daar hadden de Bevers wel trek in.  

 

                                                       
 

Om half tien liepen opeens Pompedomp en Scheuremaar in het bos. Scheuremaar had een grote tas met papier mee die zij allemaal in 
stukjes scheurde. Er zat ook een schatkaart in haar tas die zij ook bijna verscheurde. Gelukkig konden de Bevers haar nog tegenhouden. 
Samen hebben we de schatkaart bekeken en zijn we door het bos gaan lopen. Joram had nog een ijsje getrakteerd. Dat was wel koud, 
maar wel heel lekker. Toen kwamen we weer aan bij de blokhut. De Bevers hebben toen weer een broodje gegeten, want van al dat 

wandelen krijg je enorme honger. Een aantal Bevers waren na het eten zo moe dat ze tijdens het verhaaltje voor lezen (wat kan Tessel 
dat goed!!) even een klein tukje hebben gedaan op de bedjes. Toen kwamen de papa’s en mama’s al weer en zat het logeren er weer op! 

 
Groetjes de Beverstaf. 

 

 

Zo maar een  - Scouting -  zaterdag ! 
(een verslag van Bea (Bevers) en Erik S. (Waterwelpen) 

 
O, wat was het weer een mooie dag voor Michiel de Ruyter op zaterdag 15-11’2008. Niet alleen omdat de Goedheilig Man zijn intocht 
maakte in het land. Maar meer omdat het weer een scoutingdag als vanouds was, vroeg uit bed, hard werken maar het belangrijkste: 
samen lol hebben zoals het bij scouting hoort te zijn. Ondanks dat de boten uit het water gingen en dit het einde betekent voor het 

vaarseizoen van 2008 (wat natuurlijk altijd wat minder is voor een Waterscoutinggroep), was het een mooie scoutingdag waar veel ‘de 
Ruyters’’ en anderen weer hun best hebben gedaan voor de groep. Natuurlijk ook niet te vergeten dat dit het eerste vaarseizoen was waar 

er volop gebruik gemaakt kon worden van de Stelling (de nieuwe ligplaats). 
 

Deze zaterdag begon al om 7:30 uur waar een klein groepje (Arno, Sander, Geert, Jerry en Jerry) klaar stond om samen met Marco (en 
zijn kraanwagen) de vletten uit het water te hijsen. Zodra iedereen aanwezig was, konden zij beginnen met de klus. Het ging allemaal zo 
vlot dat de vletten na een klein uurtje al op de kant lagen en zij dus eerder klaar waren dan verwacht. Daarna was er nog tijd voor een 
verdiend kopje koffie. Het uit het water tillen van de boten was extra vroeg gepland, omdat een aantal mensen natuurlijk bij de intocht 
aanwezig wilden zijn. De rest ging weer huiswaarts omdat zij ‘s middags natuurlijk gewoon weer bij hun opkomst aanwezig moesten zijn. 

 
Om 9:30 uur begon de opkomst van de Waterwelpen, er werd nog even gevreesd dat het erg rustig zou worden vanwege de intocht van 
Sinterklaas maar dit was gelukkig niet het geval. Dus kon de opkomst van Jorrit (het nieuwe aanstormende talent van de Waterwelpen 
staf) gewoon gedraaid worden. Het was een spannende speurtocht door het Beeckestijn waarbij er onderweg allerlei opdrachten met je 
groepje uitgevoerd moesten worden. Nadat de welpen de speurtocht uitgelopen hadden en terug waren bij de blokhut was het alweer 
bijna tijd om te sluiten. Er werd alleen nog gezongen en stroopwafels uitgedeeld, omdat Stefan van de welpen jarig was. Toen de 
stroopwafels op waren kon er afgesloten worden en was de opkomst helaas alweer afgelopen. Nou tot volgende week maar weer!! 

Waarna vele zo snel mogelijk naar de intocht spoedde. 

 
Vandaag was het ook Pietendag. We gingen met alle Bevers van de regio in het regiokantoor in Haarlem spelen. Er waren drie Pieten die 
hoogtevrees hadden. Dat schiet natuurlijk niet op om alle pakjes door de schoorsteen te krijgen. Daarom moesten de Bevers de Pieten 
helpen om van de hoogtevrees af te komen. Een Piet durfde niet eens op een blaadje te staan! 
Na heel veel spelletjes gespeeld te hebben met de Pieten en limonade gedronken te hebben en hééél veel pepernoten gegeten te hebben 
(toch Diego) gingen de Pieten laten zien dat zij geen hoogtevrees meer hadden. Maar voordat de Pieten dit lieten zien werd er eerst 
afscheid genomen van Gonnie, één van de organisatoren van de regio. Zij gaat namelijk verhuizen naar Groningen en kan dan niet meer 
helpen met het organiseren. Na een hard applaus voor Gonnie mochten de Pieten laten zien dat zij niet meer bang waren. 

 
 
 
                                                                                                                        Vervolg volgende bladzijde 
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Op het grasveld achter het regiokantoor stonden tafels waar de pieten op moesten gaan staan. Op het grasveld lag nog meer, maar daar 
weet Joram meer van ( wat stonk dat zeg!!). Gelukkig durfden alle Pieten op de tafels te staan. De Bevers hadden heel goed geholpen. 

Alle Bevers kregen ook een cadeautje van de Pieten. Het was weer heel erg gezellig. 
 

Dames van het regiokantoor, weer heel erg bedankt voor een gezellige ochtend! 
 

Om 12:00 uur was het tijd voor de Zeeverkenners opkomst, de boten waren uit het water dus er werd niet gevaren. Gelukkig zijn er 
altijd wel werkzaamheden voor de zeeverkenners, dus gingen zij vandaag verder met het schuren van het houtwerk van hun eigen vletten 

zoals; vlonders, doften en riemen. 
 

                                                         
 
Verder moesten ook de pokken van de onderkant van de vletten afgehaald worden, deze vervelende aangroeiing komt natuurlijk weer 
ieder jaar terug. Dus een groepje ging verder met het houtwerk en een aantal gingen de pokken van de onderkant afhalen. In de pauze 
was het nog even tijd voor een Sint Maarten liedje waar bij de verkenners na een aantal pogingen het voor elkaar kregen om tegelijk een 

liedje te zingen, toen dit goed gekeurd was door Sander kregen zij een snoepje waar zij uiteraard blij mee waren. 
 

Tegelijkertijd werden de vletten omgedraaid door Patrick met z’n tractor en een aantal Wilde Vaart leden. Omdat er altijd begonnen 
wordt met de onderkant van de vlet en deze nog niet goed lagen moesten de vletten omgedraaid worden. Dit is altijd een zware klus om 
met de hand te doen, gelukkig kon Patrick dit jaar met z’n tractor de vletten omdraaien zodat dit ook zo klaar was en de vletten nu klaar 
liggen om onderhouden te worden. Dus zodra de feestdagen weer voorbij zijn mogen de verkenners weer in weer en wind hun eigen 
vletje krabben, schuren, verven, teren enz noem het maar op. Dit allemaal om in het nieuwe vaarseizoen weer trots in je nieuw 

geschilderde boot te zeilen. 

 

                    
 

Het is jammer dat dit nog zo ver weg is maar gelukkig komen er nu ook gezellige dagen aan, zoals Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar. 
Waarbij je met je eigen speltak gezellige dingen gaat doen maar ook samen als groep ook zoals de Nieuwjaarsmaaltijd waar we dit jaar 

weer een groot feest van gaan maken. En samen is natuurlijk ook belangrijk ! 
 

Dus voor iedereen veel plezier gewenst in de leuke tijd die gaat komen !!! 
 

Ouderraadsleden gezocht !! 

De ouderraad is nog op zoek naar enkele leden. De Bevers zijn nog niet vertegenwoordigd binnen de ouderraad. Welke Bever ouder 
reageert? De ouderraad vergadert ongeveer 6 x per jaar en helpt soms bij activiteiten (veel tijd kost het dus niet). Voor meer info bel met 
Jerry Jansen tel.nr. 023-5380987 of Thea Zandbergen tel.nr. 06-25405854 of mail naar ouderraad@de-ruyter.nl dan nemen wij zo snel 

mogelijk contact met u op. 
De ouderraad 

 


